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Daags voor Pinksteren blikt pastor Flohr terug op de voorlopig beéindiging van het gewapend conflict
tussen Hamas en Israel. Het maakt deel uit van gewelddadigheden die onze huidige maatschappij
kenmerken, zoals paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Fratelli tutti van 3 oktober 2020 in nr. 25:

“Oorlog, terroristische aanslagen, raciale of religieuze vervolging en vele andere aantastingen van de
menselijke waardigheid worden verschillend beoordeeld, afhankelijk van hoe het bepaalde,
voornamelijk economische belangen het beste uitkomt. Wat waar is zolang het voor iemand aan de
macht goed uitkomt, houdt op met waar te zijn zodra het hem niet goed uitkomt. Die gewelddadige
situaties vermenigvuldigen zich jammer genoeg in talrijke regio’s in de wereld in die mate dat ze de
trekken vertonen van wat we een echte “derde wereldoorlog” zouden kunnen noemen, die stukje bij
beetje wordt uitgevochten.”

De Sociale leer van de kerk heeft met name gesproken over gebruik van geweld bij de zogenaamde
rechtvaardige oorlog. Geoorloofdheid van militair geweld wordt door het Compendium van de
Catechismus van de katholieke kerk onder nr. 482 als volgt omschreven:

“Het gebruik van militair geweld is moreel gerechtvaardigd door de gelijktijdige aanwezigheid van de
volgende voorwaarden: zekerheid dat de geleden schade duurzaam en ernstig is; ondoeltreffendheid
van elk vreedzaam alternatief; gegronde kansen op succes; afwezigheid van erger kwaad, rekening
houdend met de huidige kracht van de vernietigingswapens.”

Pastor Flohr maakt vervolgens onderscheid tussen verschillende soorten geweld: geweld door
militairen en politie, vallend onder het geweldsmonopolie van de staat, gewelddadig protest van
groeperingen en individuen tegen maatregelen van de overheid of geweldsdelicten door terroristen,
individuen en huiselijk geweld.

Bij dit alles komt het eraan om geweldsconflicten te beteugelen, te voorkomen of duurzaam op te
lossen. Geweldloze omgang met conflicten is de beste manier om gewelddadigheden te voorkomen.




Daartoe herinnert paus Franciscus in zijn Boodschap bij de Wereldvredesdag van 2017 aan het
recente verleden onder nr. 4:

“Evenmin kunnen we het bewogen decennium vergeten dat eindigde met de val van communistische
regimes in Europa. De christelijke gemeenschappen leverden hun eigen bijdrage door hun
aanhoudende gebed en moedig optreden. Bijzonder invloedrijk waren de bediening en het onderwijs
van Johannes Paulus Il. Nadenkend over de gebeurtenissen van 1989 in zijn Encycliek Centesimus
Annus uit 1991, benadrukte mijn voorganger het feit dat er een gedenkwaardige verandering in de
levens van mensen, naties en staten tot stand was gekomen “door middel van vreedzaam protest,
waarbij alleen de wapens van waarheid en gerechtigheid werden gebruikt”. [..] Deze vreedzame
politieke overgang werd gedeeltelijk mogelijk gemaakt "door de niet-gewelddadige inzet van mensen
die, hoewel ze altijd weigerden toe te geven aan de macht van de macht, er keer op keer in slaagden
effectieve manieren te vinden om van de waarheid getuigenis af te leggen". Paus Johannes Paulus zei
verder: "Mogen mensen leren om zonder geweld voor gerechtigheid te vechten, door de klassenstrijd
af te zien in hun interne geschillen en oorlog in internationale geschillen". [..]

De kerk is in veel landen betrokken geweest bij geweldloze vredesopbouwstrategieén en heeft zelfs de
meest gewelddadige partijen betrokken bij pogingen om een rechtvaardige en duurzame vrede op te
bouwen.”

Dat deze geweldloze omwenteling is gevolgd door gewelddadige herinrichting van de voormalige
communistische landen maakt toch dit feit niet minder opmerkelijk. Voor geweldloze oplossing van
conflicten is echter wel nodig om naar de wortels van gewelddadige conflicten terug te gaan. Die
reiken tot in het wantrouwen van mensen tegenover elkaar. Wat nodig is vat de paus als volgt samen
in zijn Vredesboodschap onder nr. 5 onder het kopje De huiselijke wortels van een politiek van
geweldloosheid:

“Als geweld zijn oorsprong heeft in het menselijk hart, dan is het van fundamenteel belang dat
geweldloosheid boven al het andere binnen gezinnen wordt beoefend. Dit maakt deel uit van die
vreugde van liefde die ik afgelopen maart beschreef in mijn Exhortatie Amoris Laetitia , na twee jaar
nadenken door de kerk over het huwelijk en het gezin. Het gezin is de onmisbare smeltkroes waarin
echtgenoten, ouders en kinderen, broers en zussen leren communiceren en genereuze zorg voor
elkaar tonen, en waarin wrijvingen en zelfs conflicten niet met geweld maar door dialoog, respect,
moeten worden opgelost, zorg voor het welzijn van de ander, barmhartigheid en vergeving. [..] Vanuit
het gezin stroomt de vreugde van liefde de wereld in en straalt het uit naar de hele samenleving.
[..]JEen ethiek van broederschap en vreedzaam samenleven tussen individuen en tussen volkeren kan
niet gebaseerd zijn op de logica van angst, geweld en bekrompenheid, maar op verantwoordelijkheid,
respect en oprechte dialoog. Daarom pleit ik voor ontwapening en voor het verbod en de afschaffing
van kernwapens: nucleaire afschrikking en de dreiging van wederzijds verzekerde vernietiging zijn niet
in staat om een dergelijke ethiek te onderbouwen. [..] Ik pleit met evenveel urgentie voor een einde
aan huiselijk geweld en misbruik van vrouwen en kinderen.”

Daarom is, aldus pastor Flohr, het van wezenlijk belang dat huiselijk geweld wordt tegen gegaan,
omdat daar de basis wordt gelegd voor de maatschappelijke omgang van mensen met elkaar. Deze
fundamentele houding waarmee mensen de ander, zelfs de vijand of vreemdeling, als broeder of
zuster benaderen, is geworteld in het evangelie. Bij Mattels 5, 38-48 lezen we:

“Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik zeg u geen weerstand te
bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe.
En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het




bovenkleed. En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan twee met hem. Geef aan
wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult
uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u
vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat
opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want
als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde?
En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook
niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”

In de traditie van de Sociale leer van de kerk is daar geen geloof voor nodig om dat in te zien. Met
ons gezonde verstand zien mensen in dat deze universele broederschap in de menselijke genen zit,
wat Fratelli tutti benadrukt. Daarvoor is echter naast good practices ook inspiratie nodig en
vertrouwen dat de komst van de heilige Geest met Pinksteren daartoe bijdraagt.

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling:

- Hoe kan worden bijgedragen tot geweldloosheid bij het protest en het bestrijden van onrecht
in de samenleving en het handhaven van de rechtsorde en maatschappelijke rust?

- Hoe kan een opvoeding door geweldloze communicatie er concreet uitzien?

- Hoe zouden wij als parochie de geweldloze omgang in de samenleving kunnen bevorderen?




