
Parochiecursus digitaal: Sociale Leer: Belang van de journalistiek    
Themagebied 7. Media en communicatie 
(auteur: Huub Flohr) 
 
 
Overzicht programma videopresentaties 
 

 
Sociale leer 26: Belang van de 
journalistiek  
 

 
Sociale leer 2: Vrijheid van 
meningsuiting 

 
Sociale leer 19: Openbaarheid 
van bestuur  

 
Sociale leer 29: Evangelisatie 
en inculturatie 
 

 
Grenzen aan wetenschappelijk 
onderzoek* 
 

 
Sociale media en privacy* 

 
*= in de planning 

Sociale leer video 26: Belang van de journalistiek 

Bij gelegenheid van de Wereldcommunicatiedag 16 mei 2021 heeft paus Franciscus een boodschap 

uit doen gaan gericht op het belang van de journalistiek. Van alle jaarlijkse boodschappen sinds 1967 

toen Paus Paulus VI daarmee begon in het kader van de geloofsverkondiging is het pas de tweede 

keer dat een paus zo uitdrukkelijk de rol van de journalistiek centraal stelt. Dat gebeurde eerder door 

dezelfde paus in 2018. 

Volgens pastor Flohr past dat in het beeld van deze paus die een open relatie heeft met journalisten. 

Niet eerder konden zij op de heen- en terugreis van internationale bezoeken hun vragen stellen 

waarop de paus spontaan antwoord gaf.  

In de 55e boodschap voor de wereldcommunicatiedag 2021 met als thema ‘Kom en zie’ 

onderstreept paus Franciscus het belang van informatie uit eerste hand, wat vaak moed vereist. De 

paus zegt daarover: 

“Ook journalistiek vraagt, als verslag van de realiteit, om te kunnen gaan waar niemand anders aan 

denkt: een bereidheid om op pad te gaan en een verlangen om te zien. Nieuwsgierigheid, openheid, 

passie. We zijn een woord van dank verschuldigd voor de moed en toewijding van al die professionals 

- journalisten, cameramensen, redacteuren, regisseurs - die vaak hun leven riskeren bij het uitvoeren 

van hun werk. Dankzij hun inspanningen weten we nu bijvoorbeeld over de ontberingen van 

vervolgde minderheden in verschillende delen van de wereld, talrijke gevallen van onderdrukking en 

onrecht tegen de armen en het milieu, en vele oorlogen die anders over het hoofd zouden worden 

gezien. Het zou een verlies zijn, niet alleen voor nieuwsverslaggeving, maar ook voor de samenleving 

en voor de democratie als geheel, als die stemmen zouden vervagen. Onze hele menselijke familie zou 

verarmd zijn. 

Veel situaties in onze wereld, vooral in deze tijd van pandemie, nodigen de communicatiemedia uit 

om "te komen kijken". We kunnen het risico lopen de pandemie, en eigenlijk elke crisis, alleen door de 

lens van de rijkere landen te melden, door "twee sets boeken bij te houden". Zo is er bijvoorbeeld de 

kwestie van vaccins en medische zorg in het algemeen, waarbij het risico bestaat dat de armere 

mensen worden uitgesloten. Wie houdt ons op de hoogte van het lange wachten op behandeling in 



de door armoede geteisterde dorpen van Azië, Latijns-Amerika en Afrika? Sociale en economische 

verschillen op mondiaal niveau dreigen de volgorde van distributie van anticovid-vaccins te dicteren, 

waarbij de armen altijd aan het einde van de lijn staan en het recht op universele gezondheidszorg in 

principe wordt bevestigd, maar ontdaan van echt effect. Maar zelfs in de wereld van de meer 

fortuinlijken, de sociale tragedie van gezinnen die snel in armoede vervallen, blijft grotendeels 

verborgen; Mensen die zich niet langer schamen om voor liefdadigheidsorganisaties in de rij te staan 

om een pakket aan voorzieningen te ontvangen, halen doorgaans geen nieuws.” 

Juist in deze tijd van overvloed aan media lopen we, aldus pastor Flohr, het risico gemanipuleerd te 

worden doordat zaken eenzijdig worden belicht of bijzaken uitvergroot. Daarom is nieuwsvergaring 

uit eerste hand zo belangrijk. Zo zegt der paus daarover in diezelfde boodschap: 

“Op het gebied van communicatie kan niets het persoonlijk zien van dingen ooit volledig vervangen. 

Sommige dingen kunnen alleen worden geleerd door ervaring uit de eerste hand. We communiceren 

niet alleen met woorden, maar met onze ogen, de toon van onze stem en onze gebaren. Jezus 

'aantrekkelijkheid voor degenen die hem ontmoetten, hing af van de waarheid van zijn prediking; 

toch was de doeltreffendheid van wat hij zei onafscheidelijk van hoe hij naar anderen keek, van hoe 

hij jegens hen handelde, en zelfs van zijn stilzwijgen. De discipelen luisterden niet alleen naar zijn 

woorden; ze keken toe hoe hij sprak. Inderdaad, in hem – de vleesgeworden Logos – kreeg het Woord 

een gezicht; de onzichtbare God liet zich zien, horen en aanraken, zoals Johannes zelf ons vertelt (vgl. 

1 Joh1:1-3). Het woord is alleen effectief als het 'gezien' wordt, alleen als het ons betrekt bij 

ervaringen, in dialoog. Om deze reden was en blijft de uitnodiging om te “komen kijken” essentieel.”   

Maar juist omdat journalisten op allerlei gebied werkzaam zijn kunnen ze ook een bedreiging 

vormen. Zeker als de waarheid die aan het licht komt niet altijd prettig is. In 2018 heeft de paus in de 

boodschap voor de wereldcommunicatiedag 2018 juist laten zien hoe belangrijk de bijdrage van de 

journalistiek is om de leugen achter het fenomeen nepnieuws tegen te gaan. Zo zei hij daarover: 

 

“Het meest radicale tegengif voor het virus van de leugen is zuivering door de waarheid. In het 

christendom is waarheid niet alleen een conceptuele realiteit die beschouwt hoe we dingen 

beoordelen, ze definiëren als waar of onwaar. De waarheid is niet alleen dingen aan het licht brengen 

die verborgen zijn, 'de werkelijkheid onthullen', zoals de oude Griekse term aletheia (van a-lethès , 

'niet verborgen') ons zou doen geloven. Waarheid omvat ons hele leven. In de Bijbel draagt het het 

gevoel van steun, stevigheid en vertrouwen met zich mee, zoals geïmpliceerd door de wortel 'aman , 

de bron van onze liturgische uitdrukking Amen.. De waarheid is iets waar je op kunt leunen om niet te 

vallen. In deze relationele zin is de enige echt betrouwbare en betrouwbare - Degene op wie we 

kunnen rekenen - de levende God. Daarom kan Jezus zeggen: " Ik ben de waarheid" ( Jh 14: 6). We 

ontdekken en herontdekken de waarheid wanneer we die in onszelf ervaren in de loyaliteit en 

betrouwbaarheid van Degene die van ons houdt. Dit alleen kan ons bevrijden: "De waarheid zal u 

vrijmaken" ( Joh. 8:32). 

Vrij zijn van onwaarheid en het zoeken naar relaties: deze twee ingrediënten mogen niet ontbreken 

als we willen dat onze woorden en gebaren waar, authentiek en betrouwbaar zijn. Om de waarheid te 

onderscheiden, moeten we alles onderscheiden wat gemeenschap aanmoedigt en goedheid bevordert 

van alles wat in plaats daarvan de neiging heeft om te isoleren, te verdelen en tegen te werken. De 

waarheid wordt daarom niet echt begrepen als ze van buitenaf wordt opgelegd als iets 

onpersoonlijks, maar alleen als ze voortvloeit uit vrije relaties tussen personen, uit het luisteren naar 

elkaar. We kunnen ook nooit stoppen met het zoeken naar de waarheid, want onwaarheid kan altijd 



binnensluipen, zelfs als we dingen beweren die waar zijn. Een onberispelijk argument kan inderdaad 

op onmiskenbare feiten berusten, maar als het wordt gebruikt om een ander te kwetsen en die 

persoon in de ogen van anderen in diskrediet te brengen, hoe correct het ook mag lijken, is het niet 

waar. We kunnen de waarheid van uitspraken aan hun vruchten herkennen: of ze ruzie uitlokken, 

verdeeldheid aanwakkeren, berusting aanmoedigen; of, aan de andere kant, ze bevorderen een 

geïnformeerde en volwassen reflectie die leidt tot een constructieve dialoog en vruchtbare 

resultaten.” 

De dienst aan de waarheid verdraagt daarom geen onpartijdigheid, aldus pastor Flohr. Goede  

journalistiek wil dienstbaar zijn aan het goede in mensen en de opbouw van de samenleving. De paus 

zegt daarover: 

“Het beste tegengif tegen onwaarheden zijn geen strategieën, maar mensen: mensen die niet 

hebzuchtig zijn maar bereid zijn om te luisteren, mensen die moeite doen om een oprechte dialoog 

aan te gaan zodat de waarheid naar boven kan komen; mensen die aangetrokken worden door 

goedheid en verantwoordelijkheid nemen voor hoe ze taal gebruiken. Als verantwoordelijkheid het 

antwoord is op de verspreiding van nepnieuws, dan rust een zware verantwoordelijkheid op de 

schouders van degenen wier taak het is om informatie te verstrekken, namelijk journalisten, de 

beschermers van nieuws . In de wereld van vandaag is die van hen in elk opzicht niet alleen een baan; 

het is een missie. Te midden van voedende waanzin en de gekke haast naar een primeur, moeten ze 

onthouden dat de kern van informatie niet de snelheid is waarmee het wordt gerapporteerd of de 

impact op het publiek, maar personen.. Anderen informeren betekent anderen vormen; het betekent 

in contact staan met het leven van mensen. Daarom zijn het waarborgen van de nauwkeurigheid van 

bronnen en het beschermen van communicatie echte middelen om goedheid te bevorderen, 

vertrouwen te wekken en de weg vrij te maken voor gemeenschap en vrede. 

Ik zou dan ook iedereen willen uitnodigen om een journalistiek van vrede te promoten. Daarmee 

bedoel ik niet de zoete soort journalistiek die weigert het bestaan van ernstige problemen of riekt 

naar sentimentaliteit te erkennen. Integendeel, ik bedoel een journalistiek die waarheidsgetrouw is en 

zich verzet tegen onwaarheden, retorische slogans en sensationele koppen. Een journalistiek gemaakt 

door mensen voor mensen, een journalistiek die ten dienste staat van iedereen, vooral diegenen - en 

zij zijn de meerderheid in onze wereld - die geen stem hebben. Een journalistiek concentreerde zich 

minder op het laatste nieuws dan op het onderzoeken van de onderliggende oorzaken van conflicten, 

om dieper begrip te bevorderen en bij te dragen aan de oplossing ervan door deugdzame processen 

op te zetten. Een journalistiek die zich inzet voor het wijzen op alternatieven voor de escalatie van 

schreeuwwedstrijden en verbaal geweld.” 

Daarmee wordt ook een criterium gegeven waarnaar journalisten zich moeten richten om zich niet 

door eigen eer te laten leiden en in paperazzi-gedrag te verzanden met alle negatieve gevolgen 

vandien. 

Pastor Flohr eindigt daarom met het gebed waarmee paus Franciscus zijn laatste boodschap afsluit: 

Heer, leer ons verder te gaan dan onszelf 
en op zoek te gaan naar de waarheid. 

Leer ons eropuit te gaan en te zien, 
leer ons te luisteren, 
geen vooroordelen 
te koesteren of overhaaste conclusies te trekken. 



Leer ons te gaan waar niemand anders zal gaan, 
de tijd te nemen die nodig is om het te begrijpen, 
aandacht te schenken aan de essentie, ons 
niet te laten afleiden door het overbodige, 
om bedrieglijke schijn van de waarheid te onderscheiden. 

Geef ons de genade om uw woonplaatsen in onze wereld te erkennen 
en de eerlijkheid die nodig is om anderen te vertellen wat we hebben gezien. 

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Aan welk soort journalistiek heeft volgens u de samenleving vandaag de dag behoefte: op 

welk terrein, met welke intentie, op welke wijze…? 

- Waarin zouden christelijke en journalisten met een andere achtergrond verschillen? 

- Wat vindt u van de gedachte dat journalisten omwille van het belang van waarheidsvinding 

uit eerste hand een beschermde status moeten hebben vergelijkbaar met diplomaten? 


