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Sociale leer video 34: Het recht op opvoeding  

Aflevering 34 behandelt het recht op opvoeding uitgaande van het schandaal rond de kindertehuizen 

van de inheemse bevolking van Canada. NOS nieuws bericht daarover op 28 mei 2021: 

“Bij een voormalige kostschool voor inheemse kinderen in het westen van Canada zijn 215 lichamen 

van kinderen gevonden. Premier Trudeau noemt de vondst van het massagraf hartverscheurend. Het 

gaat om leerlingen van de Kamloops Indian Residential School in British Columbia, die in 1890 werd 

opgericht door de Katholieke Kerk. Rosanne Casimir, hoofd van de inheemse groep die bij de stad 

Kamloops woont, zei dat het kinderen zonder papieren zijn. Sommigen waren nog maar 3 jaar oud, 

volgens Casimir. Er wordt een onderzoek naar de doodsoorzaak ingesteld. 

Trudeau spreekt op Twitter van "een pijnlijke herinnering aan een donker en beschamend hoofdstuk 

in de geschiedenis van ons land". 

De stoffelijke overschotten werden gevonden bij een onderzoek met een radar op het terrein van de 

oude kostschool. De instelling werd in 1978 gesloten. De school maakte deel uit van een netwerk van 

kostscholen, opgericht om inheemse kinderen te laten assimileren. Onder dwang moesten ze hun huis 

verlaten en op school was het verboden om hun moedertaal te spreken. Minstens 150.000 kinderen 

zijn leerling geweest op dergelijke scholen. Een onderzoekscommissie berekende dat ruim 3000 

kinderen zijn omgekomen, onder meer door infectieziekten en ondervoeding.” 

Opvoeding stond hier in het teken van het bijbrengen van westerse beschaving. Die werd, uitbesteed 

aan de katholieke kerk, als katholieke opvoeding uitgevoerd.   

De wijze waarop het gebeurde staat haaks op wat het Tweede Vaticaans Concilie verklaart in het 

document over de christelijke opvoeding, Gravissimum educationis, van 28 oktober 1965. Daar 

schrijven de Concilievaders onder art. 1: 



“Alle mensen, van welk ras, van welke stand en leeftijd ook, hebben vanwege hun waardigheid als 

persoon een onvervreemdbaar recht op een opvoeding (…), die aan hun bestemming beantwoordt 

(..), die op hun eigen aard, op het verschil in sekse, op hun cultuur en voorwaardelijke tradities is 

afgestemd en die ook de mogelijkheid schept voor een broederlijk samenleven met andere volken, 

teneinde de ware eenheid en vrede op aarde te verzekeren. De ware opvoeding beoogt de vorming 

van de menselijke persoon met betrekking tot zijn laatste doel en tevens met betrekking tot het 

welzijn van de gemeenschappen, waarvan de mens deel uitmaakt en waarin hij als volwassene een 

taak zal hebben te vervullen.” 

Dat de maatschappij en de kerkelijke gemeenschap o.a. door middel van internaten bijdraagt aan de 

opvoeding van kinderen is subsidiair aan de primaire taak van de ouders. Daarvan zegt het document 

onder art. 3: 

“Omdat de ouders het leven hebben geschonken aan hun kinderen, hebben zij de ernstige 

verplichting, hen op te voeden, en daarom zijn zij de eerste en voornaamste opvoeders van de 

kinderen. (…) Dit opvoedingswerk van de ouders is zó belangrijk, dat, waar het ontbreekt, het 

nauwelijks kan worden vervangen. Want de ouders moeten in het gezinsleven zulk een sfeer scheppen 

van liefde en eerbied jegens God en de mensen, dat zich daarin de volledige opvoeding van de 

kinderen, in persoonlijk en maatschappelijk opzicht, gemakkelijk kan ontplooien. Het gezin is derhalve 

de eerste leerschool voor de maatschappelijke deugden, die geen enkele gemeenschap kan missen. 

Maar vooral in het christelijk gezin, dat onder de genade en de opdracht staat van het 

huwelijkssacrament, moeten de kinderen vanaf hun vroegste jeugd God leren kennen en vereren, en 

de naaste leren liefhebben, overeenkomstig het geloof, dat zij in het Doopsel hebben ontvangen. Hier 

ervaren zij voor het eerst, wat een gezonde menselijke gemeenschap betekent, en wat de Kerk is. 

Door het gezin tenslotte worden zij langzamerhand ingeleid in de burgerlijke samenleving en in het 

Volk Gods. Laten de ouders zich er dus goed van bewust zijn, hoe belangrijk een echt christelijk gezin 

is voor het leven en de ontwikkeling van het volk Gods zelf.” 

Van de burgerlijke samenleving mag vervolgens worden verwacht: 

“Het behoort o.a. tot haar taak, de opvoeding van de jeugd op verschillende manieren te bevorderen: 

zij moet de rechten en plichten van anderen, die zich wijden aan de opvoeding, beschermen en hun de 

nodige steun geven; zij moet, waar het initiatief van de ouders en andere gemeenschappen 

ontbreekt, krachtens het subsidiariteitsbeginsel het opvoedingswerk volbrengen, met eerbiediging 

natuurlijk van de wensen van de ouders; zij moet ook, voor zover het algemeen welzijn dit eist, eigen 

scholen en instellingen oprichten. (…)” 

De kerkelijke bijdrage tenslotte bestaat daarin: 

“…. (.)dat zij tot taak heeft, aan alle mensen de weg van het heil te verkondigen, aan de gelovigen het 

leven van Christus mee te delen en hen met blijvende zorg te helpen om de volheid van dit leven 

bereiken. (…) De Kerk moet derhalve als moeder aan haar kinderen een opvoeding geven, waardoor 

heel hun leven met de Geest van Christus wordt doordrongen. Tevens stelt zij zich in dienst van volken 

voor een algehele vervolmaking van de menselijke persoon, tot welzijn ook van de burgerlijke 

maatschappij en tot opbouw van een meer menselijke wereld.” 

Ook in de Nederlandse context van katholieke internaten is dat niet altijd goed gegaan. Zo schrijft 

Mick van Gerwen van het Brabants Historisch Informatie Centrum op 22 juli 2020 het volgende: 



“Een belangrijk doel van veel internaten in Brabant was het opvoeden van kinderen tot goede 

katholieke burgers. De broeders, paters en zusters die verantwoordelijk waren voor deze opvoeding, 

leefden hun leven al in dienst van God en probeerden hun godsdienstige leef- en denkwijze mee te 

geven aan de internen. Dit lukte echter lang niet altijd. Uit interviews met oud-leerlingen blijkt dat 

veel van hen al tijdens hun internaatverblijf van hun geloof zijn gevallen…. De katholieke godsdienst 

zat op de meeste internaten ingebakken in het dagelijkse leven. Bijna alle internaten hadden hun 

eigen kapel of kerk waar elke ochtend een mis werd opgedragen. Ook was het voor kinderen vaak 

verplicht om elke dag een weesgegroetje te bidden. Bijbelstudie en catechismusles waren voor veel 

internaten vaste onderdelen van het vakkenpakket. Op sommige internaten, zoals Mater 

Misericordiae in Tilburg, stond de bibliotheek tot aan de jaren zestig vol met uitsluitend katholieke 

literatuur. Bij de Francescanessen van Veghel werden meisjes in de badkamer door een plakkaat met 

een alziend oog eraan herinnerd dat God alles ziet…. Al deze aandacht voor het geloof en de 

godsdienst kon er echter niet voor zorgen, dat alle kinderen het katholieke geloof ook daadwerkelijk 

omarmden. Voor sommigen werkten alle maatregelen zelfs averechts…… Veel mensen vielen ook van 

hun geloof omdat de kerk niet meeging met de tijd. Met name in de jaren zestig veranderde er veel 

op sociaal en maatschappelijk gebied. Een leegloop van katholieke kerken was daar een gevolg van. 

Op internaten werd het verschil tussen de snel veranderende maatschappij buiten de muren en het 

beschermde christelijke leven daarbinnen, steeds duidelijker…. De meest donkere reden dat sommige 

kostschoolleerlingen zich tegen het katholicisme keerden is seksueel misbruik. Het is bekend dat op 

diverse internaten geestelijken zich hebben vergrepen aan de kinderen die ze hadden moeten 

opvoeden. Voor de misbruikten is het moeilijk om nog te vertrouwen in kerk en geloof…..” 

Het accent komt daarom meer te liggen bij de ouders die het eerste recht op opvoeding hebben. 

Daarover zegt de postsynodale apostolische exhortatie over de de liefde in het gezin,  Amoris 

laetitia, van paus Franciscus van 19 maart 2016 behartenswaardige dingen. Pastor Flohr noemt een 

aantal belangrijke aspecten waaronder de rol van de ouders, de morele vorming, de seksuele 

opvoeding en de geloofsopvoeding. De geciteerde passages zijn de volgende: 

Rol van de ouders nr. 261: 

“261. Maar een obsessie is geen opvoeding en men kan niet alle situaties onder controle hebben 

waarin een kind zou kunnen raken. Hier geldt het principe “tijd gaat boven ruimte”.(..) Dat wil zeggen 

dat het meer erom gaat processen op gang te brengen dan ruimte te beheersen. Als een ouder er 

bezeten van is te weten waar zijn kind is, en al zijn bewegingen te controleren, zal hij alleen maar 

trachten zijn ruimte te beheersen. Zo zal hij het niet opvoeden, niet sterken, niet erop voorbereiden de 

uitdagingen aan te gaan. Wat vooral van belang is, is bij het kind, met veel liefde, processen van de 

rijping van zijn vrijheid, van voorbereiding, integrale groei, ontwikkeling van een authentieke 

autonomie op gang te brengen. Alleen zo zal het kind in zichzelf beschikken over de elementen 

waaraan het behoefte heeft om zich te kunnen verdedigen en om intelligent en verstandig in 

moeilijke omstandigheden te handelen. Daarom is de grote vraag niet waar het kind fysiek is, bij wie 

het op dit ogenblik is, maar waar het in existentiële zin is, welke positie het inneemt vanuit het 

standpunt bezien van zijn overtuigingen, doelen, verlangens, levensplan. Daarom zijn de vragen die ik 

de ouders stel: “Proberen wij werkelijk te begrijpen “waar” de kinderen op hun weg zijn? Waar is 

werkelijk hun ziel, weten wij dat? En vooral: willen wij dat weten?”.(..)” 

Morele vorming  

“264. … De morele vorming zou zich altijd moeten verwezenlijken met actieve methodes en een 

opvoedkundige dialoog die rekening houdt met de gevoeligheid en de taal die specifiek is voor de 



kinderen. Bovendien moet deze vorming inductief tot stand komen, zodat het kind ertoe komt vanzelf 

het belang van bepaalde waarden, principes en normen te ontdekken, in plaats van ze op te leggen 

als een waarheid waarover niet te praten valt.” 

“265. ... Tegenwoordig is het vaak niet effectief iets te vragen dat inspanning en afzien vraagt zonder 

duidelijk het goede te laten zien dat men daarmee zou kunnen bereiken.” 

Terechtwijzen: 

“296. … Een kind dat met liefde is gecorrigeerd, voelt dat er met hem rekening wordt gehouden, 

wordt gewaar dat er iemand is, merkt dat zijn ouders zijn mogelijkheden erkennen. Dat vereist niet 

dat de ouders vlekkeloos zijn, maar wel dat zij hun eigen beperkingen nederig weten te erkennen en 

hun persoonlijke inspanning om beter te zijn laten zien.” 

Geduld leren: 

“273. Wanneer men waarden voorhoudt, moet men stapje voor stapje ter werk gaan, op 

verschillende wijzen verder gaan al naar gelang de leeftijd en de concrete mogelijkheden van de 

persoon, zonder rigide en onveranderlijke methodologieën toe te willen passen. De kostbare 

bijdragen van de psychologie en de opvoedingswetenschappen laten zien dat er een geleidelijk proces 

noodzakelijk is om gedragsveranderingen te bereiken, maar ook dat vrijheid in goede banen moet 

worden geleid en gestimuleerd, omdat zij, aan zichzelf overgelaten, de eigen rijping niet kan 

garanderen. Een concrete, reële vrijheid is beperkt en aan voorwaarden gebonden.” 

“275. … Wanneer kinderen of adolescenten niet zijn opgevoed om te accepteren dat men op sommige 

dingen moet wachten, worden ze een dwingeland, onderwerpen ze alles aan de bevrediging van 

eigen directe behoeften en groeien op met de ondeugd van “alles en onmiddellijk”.” 

Rekening houden met anderen en tijd maken voor elkaar: 

“276. Het gezin is de omgeving van de primaire socialisatie, omdat het de eerste plaats is waar men 

leert een plaats in te nemen tegenover de ander, te luisteren, samen te delen, te verdragen, te 

respecteren, te helpen, samen te leven.” 

“278. … Wij weten dat deze middelen soms verwijderen in plaats van dichter bij elkaar te brengen, 

zoals wanneer op het uur van de maaltijd iedereen geconcentreerd bezig is met zijn mobiele telefoon, 

of wanneer een van de echtgenoten in slaap valt, wachtend op de ander die uren doorbrengt met een 

of ander elektronisch apparaat. In een gezin moet ook dit een reden zijn voor gesprek en afspraken, 

die het mogelijk maken voorrang te verlenen aan de ontmoeting van zijn leden zonder te vervallen tot 

ongezonde verboden.” 

Seksuele opvoeding: 

“281. De seksuele opvoeding biedt informatie, maar zonder te vergeten dat kinderen en jongeren nog 

niet de volledige volwassenheid hebben bereikt. De informatie moet komen op het juiste ogenblik en 

op een manier die aan de fase waarin zij leven, is aangepast. Het heeft geen nut hen vol te stoppen 

met gegevens zonder de ontwikkeling van een kritische zin ten opzichte van een invasie van 

voorstellen, een ongecontroleerde pornografie en een overlast van prikkels die de seksualiteit kunnen 

verminken.” 

Geloofsopvoeding: 



“287. De opvoeding van de kinderen moet worden gekenmerkt door een weg van het doorgeven van 

het geloof, dat bemoeilijkt wordt door de huidige levensstijl, de werktijden, de complexiteit van de 

wereld van vandaag, waarin velen om te overleven een waanzinnig ritme erop na houden.306 

Desondanks moet het gezin de plaats blijven waar men leert de redenen en de schoonheid van het 

geloof te begrijpen, te bidden en de naaste te dienen.” 

Pastor Flohr sluit af met de bijzondere aandacht van de paus voor gezinnen in bijzondere situaties, 

zoals eenouder- en samengestelde gezinnen, gezinnen met een gehandicapt kind, gezinnen in 

armoede, met beide werkende ouders etc. waarvoor de geloofsgemeenschap een ondersteunende 

rol kan vervullen.   

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Hoe kan met de wensen/behoeften van ieder kind afzonderlijk zo rekening worden gehouden 

in de opvoeding dat er geen ongelijke behandeling ontstaat? 

- Hoe zou de takenverdeling tussen thuis, de school en de parochiegemeenschap inzake de 

opvoeding van kinderen er uit moeten zien en waarom? 

- Wat zou in onze tijd de taak van peetouders bij de geloofsopvoeding van hun petekind 

kunnen/moeten zijn? 

- Wat zijn de lastigste opvoedingstaken vandaag de dag en waaraan ontlenen opvoeders de 

meeste voldoening in het huidig opvoedingsklimaat? 

 

 

 

 

 


