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Sociale leer video 35: Ontwikkeling, de nieuwe naam voor vrede 

Aan het begin van de vredesweek attendeert pastor Flohr op de videoboodschap van 2 juli 2021 die 

paus Franciscus heeft gericht aan deelnemers aan de internationale ontmoeting  van kernfysici over 

het thema ‘wetenschap voor vrede’. Hij zegt daarin onder meer: 

“Geen enkele wetenschappelijke kennis mag op zichzelf staan en geloven dat ze zelfvoorzienend is. De 

historische realiteit wordt steeds meer een enkele realiteit (…) en moet worden gediend in de 

pluraliteit van kennis, die in zijn specificiteit bijdraagt aan de groei van een nieuwe cultuur die in staat 

is om de samenleving op te bouwen door de waardigheid en ontwikkeling van elke man en vrouw te 

bevorderen. 

In het licht van nieuwe uitdagingen, zijn jullie, beste vrienden van de wetenschap, belast met de taak 

om te getuigen van de mogelijkheid om een nieuwe sociale band op te bouwen, door je in te zetten 

om het wetenschappelijk onderzoek dicht bij de hele gemeenschap te brengen, van de lokale tot de 

internationale, en laten zien dat het samen mogelijk is om elk conflict te overwinnen. 

Wetenschap is een geweldige bron om vrede op te bouwen!” 

In feite echter zien we, aldus pastor Flohr, hoe wetenschap een bron van conflict geworden is, 

doordat deze niet met elkaar wordt gedeeld. Uitgerekend naar aanleiding van de herdenking van de 

atoombommen op Japan, vruchten van kernfysica, geeft paus Franciscus in zijn boodschap bij de 53e 

Werelddag van de vrede op 1 januari 2020 daarvan de reden aan: 

“Zoals ik opmerkte tijdens mijn recente apostolische reis naar Japan , wordt onze wereld paradoxaal 

genoeg gekenmerkt door “een perverse tweedeling die probeert stabiliteit en vrede te verdedigen en 

te verzekeren door een vals gevoel van veiligheid, ondersteund door een mentaliteit van angst en 

wantrouwen, een die uiteindelijk leidt tot vergiftiging. relaties tussen volkeren en het belemmeren 

van elke vorm van dialoog. Vrede en internationale stabiliteit zijn onverenigbaar met pogingen om 

voort te bouwen op de angst voor wederzijdse vernietiging of de dreiging van totale vernietiging. Ze 

kunnen alleen worden bereikt op basis van een wereldwijde ethiek van solidariteit en samenwerking 



in dienst van een toekomst gevormd door onderlinge afhankelijkheid en gedeelde 

verantwoordelijkheid in de hele menselijke familie van vandaag en morgen”. [.]….. 

De wereld heeft geen loze woorden nodig, maar overtuigde getuigen, vredestichters die openstaan 

voor een dialoog die uitsluiting of manipulatie afwijst. In feite kunnen we geen echte vrede bereiken 

zonder een overtuigde dialoog tussen mannen en vrouwen die de waarheid zoeken die verder gaat 

dan ideologieën en verschillende meningen. Vrede "moet voortdurend worden opgebouwd"; [.] het is 

een reis die samen wordt gemaakt in een constant streven naar het algemeen welzijn, 

waarheidsgetrouwheid en respect voor de wet. Naar elkaar luisteren kan leiden tot wederzijds begrip 

en respect, en zelfs tot het zien van een broer of zus  in het gelaat van een vijand.” 

 Reeds paus Paulus VI heeft in zijn encycliek Populorum progressio van 26 maart 1967 het belang 

van de dialoog als volgt verwoord in nr. 73: 

“Want wanneer er een eerlijke dialoog ontstaat niet alleen tussen de individuen, maar ook tussen de 

verschillende beschavingen, dan zal er een werkelijke verbroedering van de mensen tot stand komen. 

Het ontwikkelingswerk, ondernomen in een gemeenschappelijke arbeid, zal de volken dichter bij 

elkaar brengen, wanneer alle burgers, vanaf de regeringsleiders en gezagsdragers tot en met de 

eenvoudigste expert, bezield zijn door broederlijke liefde en het oprechte verlangen koesteren, een 

universele wereldbeschaving op te bouwen. Dan zal een dialoog kunnen beginnen, die als middelpunt 

heeft niet de producten of de techniek, maar de mens zelf. Deze dialoog zal vruchtbaar werken, als hij 

aan de volken, die er aan deelnemen, de middelen verschaft zowel tot economische groei als tot 

geestelijke vooruitgang; als de technici tevens opvoeders en leermeesters weten te zijn; als het 

onderricht gekenmerkt wordt door zulk een verheven geestelijke en morele waarde, dat daardoor niet 

alleen een economische, maar ook een menselijke ontwikkeling verzekerd wordt. Dan zullen, als de 

hulpverlening is geëindigd, de contacten, die aldus zijn gelegd, blijven voortduren. Voor iedereen is 

het duidelijk, dat deze nauwe contacten van hoge waarde zullen zijn voor de vrede in de wereld….” 

Daarom heeft hij aan paragraaf 4 van het tweede deel van deze encycliek het thema ‘ ‘Ontwikkeling’ 

is de nieuwe naam van vrede’ als titel gegeven. Benedictus XVI laat zien dat dit adagium intussen 

wereldwijd verbreed dient te worden. Daarover schrijft hij in Caritas in veritate van 29 juni 2009 in 

nr. 33: 

“Het voornaamste nieuwe kenmerk was de explosie van wereldwijde wederzijdse afhankelijkheid, die 

intussen onder de aanduiding “globalisering” algemeen bekend is. Paus Paulus VI heeft dit 

verschijnsel ten dele voorzien, maar de mate en de heftigheid waarmee het zich heeft ontwikkeld zijn 

verwonderlijk. Ontstaan in de economisch ontwikkelde landen, heeft dit proces door zijn aard alle 

economieën meegetrokken. Het is de voornaamste impuls geweest waardoor hele gebieden uit de 

onderontwikkeling zijn gekomen, en betekent op zich een grote kans. Zonder de leiding van de liefde 

in waarheid kan deze wereldwijde impuls er desondanks toe bijdragen het gevaar van tot nu toe 

ongekende schade en nieuwe verdeeldheid in de familie van de mensheid op te roepen. Daarom 

vragen de liefde en de waarheid van ons een geheel nieuwe en creatieve inzet, die zeker omvangrijk 

en complex is. Het gaat erom de rede te verbreden en haar bekwaam te maken deze indrukwekkende 

nieuwe dynamiek te erkennen en richting te geven, door haar te bezielen in de zin van de “cultuur van 

de liefde”, waarvan God het zaad in ieder volk, in iedere cultuur heeft gelegd.” 

Dat kan alleen, aldus pastor Flohr, als er een gelijkwaardigheid tussen volkeren ontstaat om de 

waarheid door onbaatzuchtige liefde te zoeken, waarin de markeconomie of de wetgeving alleen niet 

toe in staat zijn. Zo schrijft Benedictus in nr. 39: 



“Het overwinnen van de onderontwikkeling vereist ingrijpen, niet alleen ter verbetering van de op 

goederenruil berustende transacties, niet alleen op het gebied van de prestaties van publieke 

hulpvoorziening, maar bovenal wat betreft een voortschrijdende openheid op wereldwijd niveau voor 

economische bedrijvigheid, die zich onderscheidt door een aandeel van onbaatzuchtigheid en 

gemeenschap. De exclusieve combinatie markt-staat ondermijnt de gemeenschapszin. De vormen van 

solidair economisch leven daarentegen, die hun meest vruchtbare bodem in de burgermaatschappij 

vinden, zonder zich daartoe te beperken, brengen solidariteit tot stand. Er is geen markt van 

onbaatzuchtigheid, en een houding van onbaatzuchtigheid kan niet per wet verordend worden. En 

toch heeft zowel de markt alsook de politiek mensen nodig die bereid  zijn tot toewijding aan elkaar.” 

Alleen door ook de kennis met elkaar te delen en niet voor zichzelf te houden kan wetenschap 

bijdragen aan een duurzame vrede als vrucht van een ontwikkeling van alle deelnemende landen en 

volkeren. De sociale leer van de kerk draagt, aldus pastor Flohr, daaraan bij op basis van de vier 

grondbeginselen, die daarvoor nodig zijn. 

 Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Hoe kan worden bijgedragen tot een deelname van alle landen aan de kenniseconomie die 

aan heel de wereld ten goede komt, bijvoorbeeld op het gebied van het milieu en van de 

armoedebestrijding? 

- Wat kunnen wij als kerk doen om het vijandsbeeld als vooroordeel in onze ontmoetingen met 

anderen af te bouwen? 

- Wat is nodig aan scholing in Nederland om te komen tot een houding van waarheidsliefde die 

tot duurzame vrede strekt? 

 

 

       

 

 

 

 

 


