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Sociale leer video 51: Alternatieve woonvormen 1: Casa famiglia voor ouderen

Op 12 november 2012 bracht paus Benedictus XVI een bezoek aan het gezinshuis ‘Viva gli anziani’,
‘Leve de ouderen’, in de Romeinse wijk Trastevere. Bij dat bezoek zei de paus onder meer:

“Vanaf het begin heeft de Sant’Egidio-gemeenschap zeer vele ouderen ondersteund en geholpen om

te blijven in hun eigen omgeving en heeft zij verschillende ‘casa-famiglia’ geopend in Rome en over
heel de wereld. Door middel van de solidariteit tussen jong en oud heeft de Gemeenschap helpen

inzien dat de Kerk werkelijk een gezin is van alle generaties, waarin iedereen zich ‘thuis’ moet voelen

en waarin niet de logica van de winst en het bezit moet heersen maar de logica van de vrijgevigheid

en de liefde. Wanneer op hoge leeftijd het leven fragiel wordt, dan nog verliest het nooit zijn waarde
en waardigheid: ieder van ons, op elk moment van het leven, is gewild en bemind door God, ieder van
ons is belangrijk en noodzakelijk.”

Vandaag staat pastor Flohr stil bij deze alternatieve woonvorm, casa famiglia, gezinshuis. De in Rome

ontstane gemeenschap van Sant’Egidio wil met deze woonvorm vereenzaming tegen gaan en

inspelen op de behoefte aan het zich thuisvoelen. Vereenzaming en behoefte aan een thuisgevoel is

niet alleen iets van ouderen. Vandaar dat de Gemeenschap van Sant’Egidio ook gezinshuizen heeft
voor andere groepen in de samenleving. Zo werd al in 1990 ook in Rome een gezinshuis voor
kinderen, ‘Petite Soeur Madeleine’ geheten, geopend. Sant’Egidio schrijft daarover op de website

van voor 2017:

“Het is een echt huis met twee mama’s en tien minderjarigen, bijgestaan door een brede familie van

vrienden die helpen bij het huiswerk maken of die feestjes en uitstapjes organiseren. Samen zorgen ze

dat de kinderen in een sereen klimaat kunnen opgroeien.




Heel het huis is gemaakt op kindermaat. In de grote gemeenschappelijke kinderkamer mag op de
afwasbare muren geschreven en getekend worden. Daar worden de gasten ontvangen, wordt samen
gegeten en televisie gekeken. Op de eerste verdieping heeft elk kind zijn eigen kamer, naar eigen
smaak ingericht. Eén vleugel is voorbehouden voor de tieners die op die manier over de nodige
privacy en zelfstandigheid kunnen beschikken.

De kinderen en jongeren van Casa Famiglia komen vaak uit een gespannen familiale situatie of
werden zelfs achtergelaten. Ze kwamen er terecht via de Jeugdrechtbank of sociale diensten. Anderen
kwamen er via het ziekenhuis omdat ze aan een of andere ziekte lijden (bijvoorbeeld aids) of een
handicap hebben. In Casa Famiglia vonden ze niet alleen een nieuwe thuis, maar ook een gastvrije
familie die hen helpt hun persoonlijke problemen en moeilijkheden te overwinnen.”

Voor ouderen gelden uiteraard andere omstandigheden, die een andere aanpak vereisen. Zo kent
Sant’Egidio drie modellen van alternatieve huisvesting: co-housing, appartement en
eengezinswoning. Over co-housing zegt de gemeenschap op hun huidige website:

“Ter aanmoediging en met steun van de gemeenschap zijn er over de hele wereld talrijke
samenwoningen tot stand gekomen tussen ouderen. Door hun middelen te bundelen, soms meer dan
bescheiden, zijn ouderen erin geslaagd ziekenhuisopname te vermijden, zichzelf de nodige hulp te
garanderen en te blijven leven zoals ze willen. Samenwonen is een innovatief alternatief voor
institutionalisering en begunstigt de informele hulpbronnen van het gebied (buren, familieleden, enz.)
door deze te versterken.”

Co-housing oftewel het gezinshuis is inmiddels in Italié regionaal beleid. Zo schrijft de sociale
colperatie Cali te Pescara op de website van 18 december 2017 het volgende over het gezinshuis:

“Wanneer men zich tot een gezinshuis wendt, moet men weten dat het over het algemeen een
gezinsvoorziening is, geschikt voor zelfvoorzienende ouderen, maar die geen speciale zorg of
ondersteuning nodig hebben. Het bijzondere van deze voorziening ligt in het feit dat het een
omgeving biedt die vergelijkbaar is met die van een gezin.

Door deze situatie kunnen ouderen genieten van een comfortabele situatie. Binnen worden niet veel
bewoners verwelkomd. In feite zullen maximaal zes personen worden ondergebracht. Over het
algemeen bevindt een gezinshuis zich op plekken met veel voorzieningen, die vooral gemakkelijk te
bereiken zijn. Op deze manier kunnen familieleden hun dierbaren helpen en snel en gemakkelijk op de
plaats komen waar het gezinshuis is. De gezinshuizen hebben geen medisch personeel, maar de
besten hebben overeenkomsten met dokters, medisch personeel en verpleegkundigen in de buurt in
geval van nood zonder vaste afspraken.”

Als alternatief voor zelfstandige ouderen noemt de gemeenschap van Sant’Egidio het
appartementengebouw (condominium):

“Dit zijn hele gebouwen van mini-appartementen (elk 40 - 60 m2) voor een of twee personen,
bestemd voor zelfvoorzienende ouderen, maar met een kwetsbaarheid vanuit het oogpunt van
huisvesting (daklozen, verdreven, eenzame mensen). Deze bewoners krijgen gemeenschappelijke
diensten en ondersteuning aangeboden bij de problemen van het dagelijks leven. Het is een manier
om in een huis te blijven wonen, maar wel in een beschermde omgeving te blijven.”

Voor minder zelfstandige ouderen is de eengezinswoning een alternatief:




“Eengezinswoningen daarentegen zijn ontworpen voor ouderen met verminderde functionele
autonomie, die niet thuis kunnen blijven vanwege een gebrek aan huisvesting of voldoende
economische middelen, of door aanzienlijke interpersoonlijke relaties. Oudere bewoners vinden een
vertrouwde omgeving. De kamers zijn op een niet-anonieme manier ingericht; bewoners worden
aangemoedigd om hun eigen meubels mee te nemen.”

Belangrijk in het concept van alternatieve woonvoorzieningen blijft wat ook het geval moet zijn bij
thuiswonenden en instellingen voor ouderen de persoonlijke aandacht en het bevorderen van de
familiaire banden zover die er nog zijn of het opbouwen van nieuwe familiebanden. Daar speelt het
belang van de intergenerationele relaties een fundamentele rol. De sociale leer van de kerk houdt
zich voornamelijk juist daarmee bezig.

In dit verband is het opmerkelijk dat paus Franciscus in 2021 ten tijde van de pandemie een
Werelddag voor grootouders en ouderen heeft ingesteld. Bij gelegenheid van de eerste Werelddag
schreef Franciscus in zijn preek op 25 juli 2021 bij het evangelie van de wonderbare
broodvermenigvuldiging dat het in deze relatie tussen ouderen en jongeren aankomt op zien, delen
en bewaren. Zo stelt hij vast bij het zien:

“Hoe zien wij onze grootouders en ouderen? Wanneer hebben we voor het laatst een bejaarde
bezocht of gebeld om onze nabijheid te tonen en te profiteren van wat ze ons te vertellen hebben? Ik
maak me zorgen als ik een samenleving zie vol met mensen die constant in beweging zijn, te veel
bezig met hun eigen zaken om tijd te hebben voor een blik, een groet of een knuffel. Ik maak me
zorgen over een samenleving waarin individuen gewoon deel uitmaken van een naamloze menigte,
waar we niet langer naar boven kunnen kijken en elkaar niet meer kunnen herkennen. Onze
grootouders, die ons eigen leven voedden, hongeren nu naar onze aandacht en onze liefde; ze
verlangen naar onze nabijheid. Laten we onze ogen opheffen en ze zien, zoals Jezus ons ziet.”

Als het om delen gaat zegt de paus:

“Vandaag hebben we een nieuw verbond nodig tussen jong en oud. We moeten de schat van het
leven delen, samen dromen, conflicten tussen generaties overwinnen en een toekomst voor iedereen
voorbereiden. Zonder het in verbondenheid delen van leven, dromen en toekomst, lopen we het risico
te sterven van de honger, aangezien gebroken relaties, eenzaamheid, egoisme en de krachten van
desintegratie geleidelijk toenemen. In onze samenlevingen hebben we ons vaak overgegeven aan het
idee van 'ieder voor zich'. Maar dit is dodelijk! Het evangelie roept ons op om te delen wat we zijn en
wat we bezitten, want alleen zo zullen we vervulling vinden. Ik heb vaak de woorden van de profeet
Joél genoemd over het samenkomen van jong en oud (vgl. Joél 3:1). Jongeren, als profeten van de
toekomst, die hun eigen geschiedenis koesteren. De ouderen, die blijven dromen en hun ervaringen
delen met de jongeren, zonder hen daarbij in de weg te staan. Jong en oud, de schat van traditie en
de frisheid van de Geest. Jong en oud samen. In de samenleving en in de kerk, samen.”

En tenslotte waar het om bewaren gaat zegt de paus:

“Grootouders en ouderen zijn geen restanten van het leven, restjes die weggegooid moeten worden.
Het zijn kostbare stukjes brood die op de tafel van het leven zijn achtergebleven en die ons nog
kunnen voeden met een geur die we hebben verloren, ‘de geur van barmhartigheid en herinnering’.

Laten we de herinnering die bewaard is gebleven door de ouderen niet verliezen, want we zijn
kinderen van die geschiedenis, en zonder wortels zullen we verwelken. Ze beschermden ons terwijl we
groeiden, en nu is het aan ons om hun leven te beschermen, hun moeilijkheden te verlichten, in hun




behoeften te voorzien en ervoor te zorgen dat ze worden geholpen in het dagelijks leven en zich niet
alleen voelen.”

Als een paus zich dan ook uitlaat over woonvoorzieningen voor ouderen dan gaat het om de zorg
voor de relatie tussen ouderen en hun familieleden, bijvoorbeeld bij de opmerking van Franciscus in
zijn boodschap bij de tweede Werelddag voor grootouders en senioren, waar hij op 3 mei 2022
schrijft:

“Veel mensen zijn bang voor het ouder worden. Zij zien dit als een soort ziekte waarmee ze beter niet
in aanraking komen. Senioren interesseren hen niet en volgens hen moeten ze afgezonderd worden,
eventueel in woonzorgcentra waar ze verzorgd kunnen worden, zodat we hun problemen niet ter
harte moeten nemen. Dit is de mentaliteit van de wegwerpcultuur, die ons doet denken dat wijzelf op
de een of andere manier minder zwak en kwetsbaar zijn en dat er een groot verschil bestaat tussen
wij en zij. De Schrift ziet het anders. Een lang leven - zo leert de Schrift - is een zegen, en senioren zijn
geen verstoten mensen die gemeden moeten worden, maar levende getuigen dat God in zijn
welwillendheid leven in overvloed schenkt. Gezegend is het huis waar een senior woont! Gezegend is
de familie die haar grootouders eert!”

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling:

- Op welke wijze worden in Nederland alternatieve woonvormen voor ouderen gecreéerd
waarin eenzaamheid en het gebrek aan thuisgevoel worden tegengegaan?

- Hoe kunnen we de intergenerationele contacten bevorderen in een wereld van prestatiedruk
en individualisering?

- Hoe kunnen nieuwe vormen van familieverband worden geschapen, waar ouderen hun
familiebanden zijn kwijtgeraakt?

- Wat kunnen kerken betekenen voor het thuisgevoel van aan huis gekluisterde kerkleden?




