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Sociale leer video 55: Laudate Deum 

Op 4 oktober 2023 publiceerde paus Franciscus zijn apostolische exhortatie Laudate Deum. Het gaat 

over klimaatverandering. In deze aflevering gaat pastor Flohr in op de aard en de betekenis van dit 

document. Het sluit aan op de encycliek Laudato sì maar is geen leerstellig document, maar meer 

een oproep om daar werk van te maken. Allereerst wil de paus elke relativering of ontkenning van de 

ernst van deze problematiek ontzenuwen. Zo schrijft hij onder nr 14: 

“I feel obliged to make these clarifications, which may appear obvious, because of certain dismissive 

and scarcely reasonable opinions that I encounter, even within the Catholic Church. Yet we can no 

longer doubt that the reason for the unusual rapidity of these dangerous changes is a fact that 

cannot be concealed: the enormous novelties that have to do with unchecked human intervention on 

nature in the past two centuries. Events of natural origin that usually cause warming, such as volcanic 

eruptions and others, are insufficient to explain the proportion and speed of the changes of recent 

decades. [11] The change in average surface temperatures cannot be explained except as the result of 

the increase of greenhouse gases.” 

Ofschoon de paus waarschuwt tegen het relativeren van deze kwestie is hij er niet op uit om de 

kwestie zo groot te maken dat er een ondergangsstemming door wordt opgewekt. Hij benadrukt 

vooral dat het om een gezamenlijk probleem gaat. Zo zegt hij in nr. 19: 

“Finally, we can add that the Covid-19 pandemic brought out the close relation of human life with 

that of other living beings and with the natural environment. But in a special way, it confirmed that 

what happens in one part of the world has repercussions on the entire planet. This allows me to 

reiterate two convictions that I repeat over and over again: “Everything is connected” and “No one is 

saved alone”.” 

Naast het tekort komen van een zuiver technocratische oplossing, die alleen maar de tweedeling in 

de wereldsamenleving bevordert, moet worden ingezet op de verantwoordelijkheid van iedere mens 



voor het welzijn van allen. De paus bepleit daarom vervolgens het betrekken van andere 

groeperingen bij dit proces dan alleen de politiek. Zo duidt hij ondermeer in nr. 35 op: 

“organizations, equipped with the power to provide for the global common good, the elimination of 

hunger and poverty and the sure defence of fundamental human rights”. [..] The issue is that they 

must be endowed with real authority, in such a way as to “provide for” the attainment of certain 

essential goals.” 

Met het oog op de komende klimaatconferentie in Dubai, eind november begin december, zegt de 

paus dat de actiegroepen een belangrijke rol spelen in het serieus blijven nemen van de 

verantwoordelijkheid die met dit soort conferenties op het spel staat. Zo zegt hij in nr. 58:  

“Once and for all, let us put an end to the irresponsible derision that would present this issue as 

something purely ecological, “green”, romantic, frequently subject to ridicule by economic interests. 

Let us finally admit that it is a human and social problem on any number of levels. For this reason, it 

calls for involvement on the part of all. In Conferences on the climate, the actions of groups negatively 

portrayed as “radicalized” tend to attract attention. But in reality they are filling a space left empty by 

society as a whole, which ought to exercise a healthy “pressure”, since every family ought to realize 

that the future of their children is at stake.” 

De diepere motivatie voor de kerkelijke betrokkenheid bij deze problematiek heeft uiteraard te 

maken met de christelijke visie op de schepping, waarin we op het spoor van Gods aanwezigheid 

komen. Dat staat mede op het spel als de paus iedereen uitnodigt om deel te nemen aan de 

zogenaamde pelgrimstocht van verzoening met de aarde, waarvan hij in nr. 69 zegt: 

“I ask everyone to accompany this pilgrimage of reconciliation with the world that is our home and to 

help make it more beautiful, because that commitment has to do with our personal dignity and 

highest values. At the same time, I cannot deny that it is necessary to be honest and recognize that 

the most effective solutions will not come from individual efforts alone, but above all from major 

political decisions on the national and international level.” 

Maar desalniettemin begint een culturele verandering bij de verandering in de persoonlijke manier 

van denken en leven zegt de paus in nr 70: 

“Nonetheless, every little bit helps, and avoiding an increase of a tenth of a degree in the global 

temperature would already suffice to alleviate some suffering for many people. Yet what is important 

is something less quantitative: the need to realize that there are no lasting changes without cultural 

changes, without a maturing of lifestyles and convictions within societies, and there are no cultural 

changes without personal changes.” 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Hoe kunnen wij bijdragen aan een realistische visie op het klimaatprobleem in onze contacten 

met anderen en binnen onze gemeenschap? 

- Hoe kunnen wij als parochiekernen goede initiatieven van de kant van de lokale overheid en 

van actieve groepen en bewegingen in onze gemeenten ondersteunen? 

- Op welke wijze kunnen wij bijdragen aan een dieper besef in onze samenleving van Gods 

bedoelingen met de schepping? 

 

 


